
Liturgie Honselersdijk 23 juli 2023 (dl. II Abraham)
‘Laat los wat voor je ligt’

Welkom en mededelingen

Zingen morgenlied: Lied 215:1 en 3 – ‘Ontwaak, o mens…’
 [Hierbij gaan we staan]

Moment van stilte ter voorbereiding

Bemoediging en drempelgebed

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKTE HEEFT.
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid,
g.  EN NIET LAAT VAREN DE WERKEN VAN ZIJN HANDEN.
v. God, in dit uur worden wij stil
g. EN STELLEN ONS OPEN VOOR UW GOEDHEID.
v. Wij kijken uit naar woorden van hoop,
g. WEES AANWEZIG IN ONS MIDDEN,
v. kom ons tegemoet.
g. AMEN!

Zingen psalm van de zondag: Psalm 116:1 en 3 – ‘God heb ik lief…’                   [Hierna gaan we zitten]

Aansteken kaarsen

Gebed van inkeer

Zingend antwoord: ‘Wees aanwezig’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Red River Valley) 

2. Lieve Heer, wilt U niemand vergeten,
sta bewogen naast ieder die leeft.
Wees aanwezig bij allen die weten
van een hart dat verward is en beeft.

1



3. Kom, o Geest, met uw kracht in ons leven,
geef ons wijsheid die ijvert voor licht.
Wees aanwezig in wat is geschreven
over liefde en goddelijk zicht.

Opdracht: Romeinen 12:15-18

Zingend antwoord: Lied 215:6 en 7 – ‘De kalme gang…’

Bij de lezingen en de uitleg…

Zingen: Lied 942:1, 2 – ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’

Gebed bij de opening van de Bijbel

Zingen: Lied 942:3 – ‘Spreek Gij het woord…’

Schriftlezing: Genesis 22:1-19, steeds afgewisseld met zingen van ‘Het verboden offer’ (tekst: 
Willem Barnard; melodie: Lied 444)

Lezen: Genesis 22: 1-5

Zingen 

Zij kwamen bij de hoogte,
de Berg Voorzienigheid,
des morgens in de vroegte,
bij ’t krieken van de tijd.

Lezen: Genesis 22:6-8 

Zingen 

De vader droeg de vlammen,
de vader droeg het vuur,
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totdat zij beiden kwamen
waar God ze had gestuurd.

De zoon had opgenomen
het zware dorre hout;
zo zijn ze aangekomen
waar men het altaar bouwt.

Lezen: Genesis 22:9-14

Zingen 

Daar op de berg van lijden,
de heuvel van de dood,
daar is voor alle tijden
voorzien in alle nood.

Daar op die berg Moria,
daar is het heil voorspeld
van God en zijn Messias
die alles heeft vervuld.

Lezen: Genesis 22:15-19

Zingen

Er is opnieuw geschapen,
de wereld neemt een keer;
zij leven van genade,
die dienen voor de Heer.

Uitleg en preek – motto: ‘Laat los wat voor je ligt’

Orgelspel – uitlopend in Lied 23c

Zingen: Lied 23c: 1, 2, 3, 4 en 5 – lied over opgang - ondergang - opgang

Dankzegging en voorbeden – er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘zo 
bidden wij samen’, waarna we zingen: 

Collecte

Slotlied: ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ (tekst: Sytze de Vries; melodie: William Williams)
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2. Sla de rots en laat het stromen, 
water dat mijn dorst geneest! 
Wijs in wolk en vuur mij wegen 
door de nacht van angst en vrees. 
Levend water, Levend water, 
dat mijn dorst voor altijd lest. 
dat mijn dorst voor altijd lest. 

3. Draag mij, als ik bang te moede
aankom bij de doodsjordaan.
Die de dood hebt overwonnen,
breng ook mij naar Kanaän,
waar ik zingend, waar ik zingend, 
voor uw aangezicht zal staan.
voor uw aangezicht zal staan.

Wegzending en zegen – beantwoord met zingend Amen:
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